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God - zo verrassend!
Arie van der Stoep

God kan je zo verrassen. En de Bijbel daardoor ook. Je leest bijvoorbeeld het boek van de

profeet Nahum. Het begint niet echt vrolijk: Een naijverig God en een wreker is de HEER, een

wreker is de HEER en vol van grimmigheid; ... (1). En zo verder. Dit klinkt niet liefelijk en we

zeggen misschien: ‘Laat ik maar wat anders opzoeken!’ Jammer! Dan missen we net het mooiste.

Die profetie van Nahum was namelijk gericht tegen Ninevé, die Israël-vijandige Assyrische stad en haar

koning, die Israël teisterden. Als gevolg van Israëls afval van God en alle kwaad dat het deed. Maar nu

was het genoeg! De maat van de kwelling door de Assyriërs was vol.

De wezenlijke waarheid over God

Door Nahum sprak God zijn oordelen over hen uit. Wee de bloedstad, zei hij, louter leugen, vol van

verscheuring, ...! (2) Want God is rechtvaardig. Soms moet Hij straffen, zoals Israël ondervond. Maar van

harte doet Hij dit niet (3). En wee degene door wie Hij dat doet.

Wie dan te ver gaat en geen erbarming kent, loopt groot gevaar. Dat was hier aan de hand. Daardoor

kreeg Ninevé van Nahum te horen: Wie kan standhouden voor zijn gramschap, ... ? Zijn grimmigheid

stort zich uit als vuur ... (4).

Je denkt: ‘Vreselijk, om zo met God te maken te krijgen.’ Maar dan... verrassend draait God zich

honderdtachtig graden om en plotseling klinkt het uit Nahums mond: De HEER is goed, een sterkte ten

dage van de benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen! (5) Dat is de wezenlijke waarheid over God!

Zo wil Hij gekend zijn, door Israël en door ons!

Nahums boodschap

Want God blijft van zijn volk en kinderen houden. Hij ‘kent’ ons die bij Hem schuilen, zegt Nahum. Dat

is: Hij draagt ons op het hart. Daarom zal Hij optreden ten goede van ons (6). Maar het kwade kan Hij

niet verdragen. Niet van Ninevé en ook niet van ons.

Daarom blijven we dichtbij Hem, luisteren we naar Hem en schuilen we bij Hem. Hij zegt: ‘Ik zal je

beschutten, omdat je mijn Naam kent’ (7). Want wie Hem uitdaagt, speelt met vuur. Maar wie bij Hem

schuilt, mag weten dat zijn oog op je rust. Dat is Nahums boodschap!

En ook dit: Zie, op de bergen de voeten van de vreugdebode die heil verkondigt. Hij zag Jezus komen! (8)

Nog zo’n verrassing bij Nahum. En wíj vieren dat Hij gekomen ís!

Die minder vrolijke bijbelgedeelten lezen we dus toch maar. Dan zien we nog beter hoe God echt is!

Uit de Bijbel:

(1) Nahum 1:2.

Een naijverig God en een wreker is de HEER, een wreker is de HEER en vol van grimmigheid; ...

(2) Nahum 3:1.



Wee de bloedstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend!

(3) Klaagliederen 3:33.

Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen.

(4) Nahum 1:6.

Wie kan standhouden voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn

grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan stukken.

(5) Nahum 1:7.

De HEER is goed, een sterkte ten dage van de benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

(6) Ezra 8:22.

... De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, ...

(7) Psalm 91:14.

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

(8) Nahum 1:15.

Zie, op de bergen de voeten van de vreugdebode die heil verkondigt.
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